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Werkblad 4.1 – Lied van Jozef

laat je droom Bestaan 
Met ogen dicht heb ik gekeken,
zag de wolken breken en het licht ging aan.

Ik wist geen weg, maar iemand riep toch
en de wereld sliep nog. Laat je droom bestaan.

Ik droeg mijn jas, de kleuren gloeiden
en bloemen bloeiden op de bleke maan.

Toen kwam de zon, nog half verborgen.
Zo begon de morgen. Laat je droom bestaan.

Een donderslag, een bliksemschicht,
mijn gouden jas vloog uit het zicht.

De kleuren werden vaag en donker
en ik was alleen. 

Mag ik terug, naar lang geleden,
naar een ander heden. Ik heb ver te gaan.

De wereld wacht, en ‘t licht zal doven.
Maar ik blijf geloven. Laat je droom bestaan.

Geef mij mijn toverjas, 
Mijn toverdromenjas.

Tim Rice
(Vertaald door: Martine Bijl)


